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Redactie

Bevers

Welpen

Scouts 

   Explorers 

   Penningmeester 

   GOH winnaar A 

  GOH winnaar C 

   Kerstpuzzel 
 
 

Alweer het laatste groene blad van 2022! 

 

We kijken terug op een heerlijk scoutingjaar, waarin de 

opkomsten, weekenden en kampen eindelijk weer zoals 

‘normaal’ door konden gaan! 

Ook de meeste activiteiten gingen waren weer als  

vanouds, zoals de 10e (!) editie van de GOH! Twee winnaars 

hebben hun avonturen in dit Groene Blad beschreven. 

 

En er ligt een mooi nieuw jaar voor ons, met grappige 

opkomsten, leuke uitjes, veel plezier en natuurlijk 

groepskamp! 

We kijken er al naar uit en de voorbereidingen zijn in volle 

gang! 

 

Voor nu heerlijke kerstdagen gewenst en alle goeds en 

gezondheid voor 2023! 

 

Groetjes Joost en Maartje  

 



 

 

 

 

 

 
Het eerste deel van het scoutingjaar zit er weer op, en de bevers hebben weer veel meegemaakt! Zo 

hebben we een opkomst gedaan die in het teken stond van Groot-Brittanië. We hebben de Big Ben 

nagebouwd met blokken en de vlag nagemaakt met ballenbakballen. Onze pauze was een high tea met 

Engelse drop.  

In de zomer zijn we ook 

heerlijk buiten geweest. 

Zo hebben we een 

speurtocht door het 

Beatrixpark gedaan. De 

route bestond uit 

draken, welke kant de 

draak op keek moesten 

we lopen. We hebben 

ook nog lekker in de 

speeltuin kunnen 

spelen. 

Ook altijd populair bij 

de bevers, koekjes bakken! We hebben heerlijke zandkoekjes gemaakt. De bevers hebben eerst zelf alle 

ingrediënten afgewogen en goed gekneed. Toen het deeg af was konden we er vormpjes van maken. 

Aan het einde was er nog tijd om de koekjes mooi te versieren. 

 

In november hebben de bevers aan hun Professor Plof badge gewerkt. Hier zijn we drie opkomsten mee 

bezig geweest. De eerste opkomst stond in het teken van veiligheid. Om een indruk te krijgen van wat er 

allemaal nodig is om scouting veilig te maken hebben we een tour door het gebouw gedaan en alles 

bekeken wat te maken heeft met 

veiligheid. Rookmelders, 

brandblusser, nooduitgangen en 

alle andere dingen. Hierna hebben 

we nog wat spelletjes gedaan om 

ons meer te leren over veiligheid. 

 

De opkomst er na hebben we EHBO 

gedaan. Helaas waren de knuffels 

gewond geraakt. Gelukkig waren de 

bevers er om ze weer beter te 

maken. Als echte dokters wikkelden 

ze de knuffels in verband en plakten 

ze ze vol pleisters. Aan het einde 

van de ochtend waren de knuffels weer helemaal beter. In de grote zaal deden we een pleister-plak 

estafette. Aan de muur hing een plaatje van een gewonde beer. De bevers moesten om de beurt naar de 

muur rennen en een pleister op de beer plakken. Ook hebben we een memorie gedaan waarbij de wond 

met de behandeling gezocht moest worden. 

 



 

 

De laatste Professor Plof opkomst hebben we 

met de welpen proefjes gedaan. Door het hele 

gebouw stonden proefjes om te doen. We 

hebben onder andere proefjes met kruidnoten, 

marshmallows, bellen een kaarsjes gedaan. 

Aan het einde kregen de bevers hun badge mee 

naar huis. 

 

Alvast fijne feestdagen gewenst, en we zien 

jullie weer in het nieuwe jaar! 

Groetjes Noa en Rebbel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 

 

 

 

 

 

Beste welpen, 

Sinds de zomervakantie zijn we weer druk bezig geweest 

met van alles en nog wat! Hieronder een kort overzicht 

met de leuke foto’s om nog even mee na te genieten. 

Spoorzoekersinsigne 

We begonnen het kwartaal met indexeren welke insignes 

de welpen graag wilden halen dit jaar. Hierin kwam naar 

voren dat voornamelijk de spoorzoekers insigne er gewild 

was. Maar wat is daar allemaal voor nodig vraag je? Dat 

gingen de welpen eerst eens zelf onderzoeken, volgens 

het boek van scouting Nederland moeten we een 

speurtocht kunnen uitzetten en kunnen lopen, een 

kompas kunnen lezen en verschillende actieve spelletjes 

doen die te maken hebben met de weg zoeken of het 

kompas. We begonnen met het kompas: kunnen de 

welpen een kompas tekenen en wat betekenen die 

Engelse letters N-W-S-E? Kunnen ze een tekening maken van het scoutinggebouw en hier op aangeven 

waar het noorden is? Kan iedereen de kaart van Schiedam herkennen er hier bijvoorbeeld de snelste 

route van scouting naar het station op aangeven? Na drie ochtenden hard werken was het insigne 

verdiend! 

    

Overvliegen 

Alfonso, Nidhi, Madelief en Kai zijn elf jaar geworden en het is daarom tijd dat zij gaan overvliegen naar 

de scouts. Voordat dit gaat gebeuren hebben ze nog één laatste weekendje bij de welpen. 

Vrijdagmiddag kwamen de oudste welpen aan bij het clubhuis en gelijk werden ze aan het werk gezet. 

Ze kregen te horen dat ze zelf de opkomst voor de dag erna mochten bedenken en leiden en dat ze ook 

nog zelf het avondeten moesten gaan koken. Op de foto’s hieronder zie je hoe ze dat vergaan is! 

     

 



 

 

Knopen 

Nu is het tijd voor een echte scouting opkomst: knopen leren leggen. Voor veel welpen was dit al een 

tijdje geleden dus de 8 welpen knopen waren al behoorlijk weggezakt. Na een opfriscursus te hebben 

gehad van de belangrijkste knopen (ken jij bijvoorbeeld de platte knoop, de schootsteek en de 

achtknoop?) was het tijd voor een creatieve opdracht. Met behulp van elastieken en houten paaltjes 

werden er hoge bouwwerken gemaakt. Er waren veel verschillende ideeën over hoe je de hoogst 

mogelijke toren kan maken. Hierna was het tijd om de knopen te vereeuwigen op een knopenbord. Op 

dit bord zit een miniatuurvoorbeeld van alle welpen knopen opgeplakt.  

    

JOTA-JOTI 

Ook dit jaar deden de welpen weer mee aan de JOTA-JOTI. Er was een druk programma: de welpen 

konden zenden via de radio bij Rob, Solderen bij de scouts, chatten bij de welpen en videobellen met 

Ikki, die nog in Noorwegen zit. Het was een gezellige ochtend waar we veel nieuwe mensen hebben 

leren kennen (via de radio en online), nieuwe vaardigheden hebben opgedaan en plezier hebben 

gemaakt. Volgend jaar weer?  

   

GOH 

Ook dit jaar hebben weer veel welpen meegelopen met de GOH, ook onze nieuwste welpen waren mee! 

Het was een gezellige dag met veel puzzels en lekker wandelen met de familie of vrienden. Zie 

hieronder een paar leuke foto’s van de welpen:  

   

  



 

 

 

 
 

We zijn weer begonnen met het nieuwe seizoen! Uiteraard 

weer met spectaculaire opkomsten. Zo hebben we hebben 

een foto avond gehad waarbij we de foto's van het kamp 

hebben bekeken, zijn er een aantal scouts overgevlogen 

naar de Explorers, en een aantal welpen overgevlogen naar 

ons. 

Het overvliegen was 1 van de eerste hoogtepunten van dit 

seizoen. Het is heel leuk de nieuwe aanwas te hebben en we 

kijken uit naar hun avonturen bij ons.  

JOTA-JOTI 

Vlak daarna was er een heel JOTA-JOTI weekend, dat begon op vrijdag. Het weekend startte met 

postenrondes bij de volgende posten: porto spel, solderen en chatten. Om 10 uur vond de opening 

plaats en kregen we allemaal een koptelefoon op om de opening te beluisteren. Hierna kon je met je 

koptelefoon richting de grote zaal, waar DJ Jasper heerlijke plaatjes draaide tijdens de silent disco. Er 

werd lekker gedanst en gehost. Toen werd het al gauw tijd om onze bedden klaar te leggen en naar bed 

te gaan.  

Na voor de meeste een kort nachtje was het tijd om weer op te staan. Het ontbijt werd gegeten en het 

corvee geregeld, en daarna kon het 

ochtendprogramma beginnen. We begonnen 

met een geocaching-tocht die we moesten 

lopen met een GPS-apparaat, waar we de 

coördinaten in moesten voeren en die ons de 

weg wees naar het volgende bakje. In deze 

bakjes zaten dan de coördinaten waar we 

vervolgens heen moesten. Het weer zat 

helaas niet mee en kwamen 2 uur later als 

verzopen katjes weer terug op het gebouw, 

alwaar de lunch voor ons klaar stond. Hierna 

gingen we weer door naar de postenronde. 

Tegen een uurtje of 4 was er nog wat vrije tijd voor de scouts en konden ze een beetje chillen tot het 

avondeten. Na het eten weer corveeën en daarna op de fiets richting Scouting BvH voor een 

gezamenlijk avondspel. De groep werd in drieën verdeeld. Er waren een heleboel breekstaafjes (in 3 

kleuren) verstopt en elk team moest zijn eigen kleur 

verzamelen. Na het spel genoten we van een lekker kopje 

warme chocolademelk en gingen we weer terug naar ons 

gebouw. Daar deden de scouts nog even iets voor zichzelf 

totdat het tijd was om weer naar bed te gaan. 

De zondag was aangebroken en hebben de boel weer lekker 

met zijn allen opgeruimd en was het weekend weer voorbij op 

naar volgend jaar. 

Opkomsten 

We hebben ook de nieuwe scouts geïnstalleerd. Jullie waren 

het al, maar nu jullie officieel bij ons horen: Welkom Madelief, 

Nidhi en Afonso. We zullen zo snel mogelijk Kai ook 

installeren! We hebben nog een creatieve avond gedaan, 



 

 

waar onder leiding van Jeremy er werden poppetjes 

geknutseld werden met aardappels en er werd een piep 

klein spel mee gespeeld. Er waren hele grappige 

aardappels bij. Kortom een lekkere creatieve avond 

We hebben ook een opkomst casino gespeeld met 

blackjack, roulette en hoger/lager. Het was een gezellige 

avond met veel lol gezelligheid en veel gegokt. Er werd 

aardig wat vergokt en werden er zelfs schoenen tegen 

muntjes ingeleverd. Het was een lekkere chaos zoals dat 

vaak gaat bij de scouts. 

We hadden ook een WK opkomst gemaakt door Zoë. Er 

werden discussies gevoerd of het goed was dat het WK in 

Qatar gespeeld werd en 

waarom niet. De scouts 

waren het met zijn allen 

eens dat het eigenlijk niet de goede keuze is geweest om hier te 

voetballen. Na de stellingen hebben we zitvoetbal gespeeld. Verder 

hebben we ook nog penalty’s geschoten en hier waren de meisjes en 

jongens erg aan elkaar gewaagd. Als afsluiter nog een lekker potje 

trefbal en deze opkomst was weer ten einde  

Dit was weer een kijkje in de opkomsten van de scouts. 

Groetjes 

Kevin, Jeremy en Monique 
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Duinenmars 

Stomme Dorian en stoere Morgan gingen weer naar 

Kijkduin om tien kilometer te lopen voor de 20e keer. Het 

was gelukkig erg lekker weer dus het was heel erg leuk. 

Martijn en Marcel gingen ook mee. We hadden heel veel 

lekkere sappige (knak) worsten op. 

We kwamen tijdens de pauze de enige echte wise mystical 

tree tegen. We hebben onderweg veel vrienden gemaakt 

met andere scouting groepen. Toen we klaar waren 

hebben we patat en een ijsje gegeten. Het was een super 

leuke dag!  

-Morgan en Dorian 

Overvliegen  

Voor het overvliegen, hebben we de scouts vieze smoothies 

laten  maken en op laten drinken. De ingrediënten waren 

soms vies en soms lekker, zoals azijn banaan kiwi boter allemaal verschillende sauzen en kruiden en een 

soort witte smurrie die Luka mee had genomen. Uiteindelijk heeft iedereen een smoothie gemaakt en 

helemaal opgedronken, het was super vies en geen aanrader als normale opkomst. 

Barbecue 

Luka had voor ons de barbecue aangemaakt, terwijl Ellen, Lianne, Lonneke, Inge en Max de groentes, 

salades en het brood voorbereidde. Morgan en Dorian hebben een brownie gemaakt. (kotsemoji). Toen 

de salade klaar was en de brownie in de oven zat ging het eten op de barbecue. De brownie was groen 

en niet zo lekker.  

-Morgan en Dorian 

 

Installatie  

Nadat we 20 minuten in de metro 

hadden gezeten, kwamen we om 

20:15 aan in Hoek van Holland. 

Tijdens deze lange reis kwam 

Dorian een leuke jonge man 

tegen genaamd Milo van 21. Hij 

was met 2 andere jongens op weg 

naar Engeland.  

  



 

 

Helaas moest Dorian hem achter zich laten, want hij kon moeilijk met ons mee. Toen we onderweg 

waren naar het strand, kwamen we ook een redelijk vreemde man tegen. Aangezien het erg donker was, 

zagen we niet meteen dat het Martijn was. We moesten helaas een eindje lopen, maar na een half uurtje 

kwamen we eindelijk aan op het strand. Toen we geïnstalleerd waren, had Dorian de party knaks 

opgewarmd en hebben deze na onze installatie opgegeten.  

Speleo oefenen 

We begonnen in het explorer lokaal met een uitleg over de speleo. Helaas waren we niet met veel, want 

meer dan de helft van de groep had zich afgemeld. Toen was het tijd om naar de grote zaal te gaan, daar 

heeft Marcel even lekker aan onze touwen gezeten om ervoor te zorgen dat we echt goed vast zaten. We 

waren wel een tijdje bezig, want we gingen rond half 11 naar huis. 

Jota-Joti 

Vrijdag avond hebben we een antenne 

gemaakt en uitgetest daar hebben we even 

mee gezonden. Na de officiële opening 

hadden we een silent disco in de grote zaal. 

Zaterdag hebben we met de scouts een 

geocache tocht gelopen met de scouts. Ook 

hebben we gesoldeerd en een grote 

flipperkast gebouwd. s ‘Avonds zijn we naar 

de BvH-groep gegaan en hebben we een 

spel gedaan waarbij we zo veel mogelijk 

glowsticks moesten zoeken. Tijdens het 

zoeken hadden we een verdwaalde scout 

van een andere scoutinggroep die bang in 

het donker was. Inge is toen haar 

fietssleutel kwijtgeraakt in het gras. 

Uiteindelijk hebben we hem gevonden maar toen was Dorian zijn fietssleutel kwijt. Toen wij terug 

kwamen van het zoeken kregen we nog wat bittergarnituur en warme chocolademelk bij het kampvuur. 

s’ Avonds hebben we nog een film gekeken,  waarna de jongens als baby’s lagen te slapen en de 

meisjes mooie torens hebben gebouwd van chips en kroepoek. Was leuk, doei.  

Casino avond 

Bij deze opkomst hebben Luka en Max een casino opkomst geregeld met roulette, hoger of lager en 

black jack. (21e) Het was erg gezellig en we hebben allemaal veel winst gemaakt, zoveel zelfs dat er 

cheques uitgeschreven moesten worden! Er was door Marcel een kleine verrassing geregeld, waardoor 

Kisho er ineens was! Dorian had ook nog een paar vrienden meegenomen, en we hebben met zijn allen 

een hele leuke tijd gehad. Degene met het meeste geld aan het einde was… Dorian! Natuurlijk voor 

niemand een verrassing, maar hij kon hem wel mooi op zijn naam zetten. 



 

 

Flipperkast avond 

Deze opkomst had Marcel gepland dat we naar het enige 

flipperkast museum in Rotterdam gingen, we gingen er samen 

met de Stam naartoe. Toen we daar aankwamen kregen we 

eerst een deel uitleg over de geschiedenis van de 

flipperkast(pinball) en dat was erg leuk. Na het stukje school 

konden we met zijn alle unlimited flipperkasten, er waren 100+ 

flipperkasten waaruit we 

konden kiezen. Het was 

een superleuke avond.  

Lasergamen 

We hebben op een 

zaterdag met 4 

scoutinggroepen samen 

gelasergamed bij de BvH-

groep. Het was binnen en 

de ruimte was gevuld met rook en lampen, er waren verschillende 

spellen de eerste was team tegen team, de tweede was red de 

gijzelaar en de laatste was turkey run. Wanneer de muziek begon 

te spelen mochten we beginnen en als de muziek stopte of als je 

dood was moest je terug. Tijdens de pauze werden er pakjes Fristi 

en zakjes chips in het vuur gegooid (nadat ze leeg waren). Je ging 

bij team tegen team met 2 teams naar binnen, en met red de 

gijzelaar ging 1 groep de gijzelaar verstoppen en 2 andere teams moesten samen werken met elkaar om 

te proberen de gijzelaar te redden, bij turkey run ging 1 persoon van 1 team als turkey naar binnen en de 

2 andere teams moesten zo vaak mogelijk de turkey schieten. 

Gameavond 

Voor deze opkomst hadden we een game opkomst gepland. 

Luka had zijn xbox 360 meegenomen en Merijn zijn WiiU en 

Nintendo switch.  Na de switch op de beamer aangesloten te 

hebben zijn we MarioKart gaan spelen.  Nadat Martijn de eerste 

game had gewonnen heeft Merijn de volgende twee gewonnen. 

En in de vierde game heeft de underdog (Lianne) een 

overwinning weten te halen. Al met al een toffe avond. 

Groetjes van alle explorers 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Bericht van de penningmeester 

2022 was een zeer bewogen jaar. De inflatie steeg de pan uit net zoals de energieprijzen en de dagelijkse 

boodschappen. Ook wij als Scoutinggroep worden hiermee geconfronteerd. Ook voor ons zijn de prijzen 

van energie meer dan verdrievoudigd, maar gelukkig vallen we ook onder het prijsplafond dat volgend 

jaar ingaat. Ook andere kosten zijn aan een flinke stijging onderhevig. 

U voelt ‘m vast al aankomen: de contributie. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 oktober jl. is besloten om een kleine contributieverhoging 

door te voeren. 

 
Per 1 januari 2023 gelden de volgende contributies per maand: 
Bevers:    € 13,75 
Welpen    € 14,75 
Scouts/Explorers/Roverscouts € 17,50 
 

De meeste (ouders van) leden hebben een machtiging tot automatische incasso verstrekt. Deze hoeven 

verder geen actie te ondernemen. Maakt u zelf maandelijks de contributie over, wilt u hier dan rekening 

mee houden? 

Als het lidmaatschap een te zware belasting is op uw budget, dan zijn er instanties welke u kunnen 

helpen met het financieren van de kosten voor het lidmaatschap. 

Wilt u hier informatie over hebben, neem dan even contact op: penningmeester@scoutingflg.nl 

 

Nog een laatste noot: Het gebeurt regelmatig dat leden zonder berichtgeving weg blijven en denken dat 

het lidmaatschap vanzelf stopt. Het lidmaatschap stopt pas na schriftelijke opzegging (mail of brief) bij 

de leiding van het lid. Tot die tijd bestaat er dus een betalingsplicht! 

Met vriendelijke groet, 

Peter Olsthoorn 

Penningmeester 

  

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 

 

 

 

5-11-2022, 10:30 te Bergen op Zoom: 

Na het in elkaar puzzelen van onze kaart  

ging Tygo op jacht voor de bingo en ja 

hoor: eekhoorn gevonden! Dus: foto maken 

en afstrepen op onze bingokaart. Na nog  

minstens acht vakjes van de bingokaart  

te hebben afgekruist gingen we op weg  

door bos en over hei. We liepen van  

knooppunt naar knooppunt. 

 

 

 

 

Onderweg kwamen we langs de soeppost waar we 

een nieuwe puzzel kregen die ons leidde naar een 

mysteriepost. Ook kwamen we gezellige andere 

teams tegen waar we een stuk mee samen liepen.                                                         

 

Bij de chocolademelk-post kregen we de opdracht 

om een slinger te maken omdat het de 10e keer was dat de 

GOH werd georganiseerd. Een feestje waard natuurlijk! 

 

 



 

 

Het laatste deel van onze tocht zorgde nog voor een 

verrassing: we kwamen midden in het bos een prachtig 

‘Mariabeeld’ tegen. Hadden wij even geluk want zo’n beeld 

zochten we nog voor onze bingokaart :). 

Na vele heerlijke kilometers wandelen kwamen we om 16:16 

uur aan bij het scoutinggebouw van scouting Hoogerheide, 

de overnachtingsplek voor die avond. 

Op tafel stond allerlei lekkers: chips, komkommer, 

tomaatjes, kaas en worst. Met wat te drinken erbij konden 

we lekker uitrusten. 

Na het avondeten was er natuurlijk een flink kampvuur 

waarbij de winnaars per categorie bekend werden gemaakt. 

En wat denk je??? 

Jaha! Wij waren eerste geworden in categorie A!! 

Heel leuk om dat eens mee te maken! We waren zo blij dat 

we een gat in de lucht sprongen  toen we met de trofee 

thuiskwamen. 

 

 

We willen de organisatie heel 

hartelijk bedanken voor weer 

een leuke en gezellige tocht 

door een mooi 

herfstlandschap. 

En Cora bedankt voor het 

bakken van de drie prachtige 

taarten om het 10-jarig 

jubileum te vieren. 

 

Tot volgend jaar! 

 

Tygo en Judith 

  



 

 

 

 

 

 
GOH, waar gaat dit over? 

Dit jaar was de 10e editie van de Gezellige Oriëntatie Hike (GOH), met als thema ‘Feest’. Zeker een 

jubileum om te vieren. Ons team, de Waggelaars🦆, bestond dit jaar uit drie leden: Jona, Calvin en 

Yannis. Na vorig jaar met het GOH debuut van Yannis voor het eerst een tweede plaats bemachtigd te 

hebben waren we gemotiveerd om voor de winst te gaan. Dit zou namelijk voor ons allemaal de eerste 

keer zijn om een GOH te winnen zelfs voor Jona en Calvin die al jaren meededen. Bovendien, zouden we 

volgend jaar niet met ditzelfde team mee kunnen doen omdat Jona naar Japan zou gaan voor een jaar. 

 

GOH, wat was het nou ook alweer? 

Voor de C categorie moesten we van post naar post lopen voor punten. De afstand van de route kon 

maximaal 27 km zijn als je goed liep. Verder moest iedereen een backpack dragen met onder andere de 

tent en slaapspullen. Er was ook een bingo kaart met objecten waarvan je een foto moest om 

bonuspunten te verdienen. Als laatste moest ieder team voor half 7 arriveren op het eindpunt Scouting 

Hoogerheide.  

 

GOH, wat een start 

Het startpunt van de tocht was in Brasserie Bozlust in Bergen op Zoom. Eenmaal daar aangekomen rond 

half 10, werden we verwelkomd met een drankje. Om 10 uur kregen we de tocht uitgelegd en werden de 

papieren uitgedeeld. Calvin en Jona begonnen met het intekenen van de coördinaten met de 

kaarthoekmeter die was geleverd door Martijn (dank je wel!) terwijl Yannis alvast met de bingokaart aan 

de slag ging. Een hoop objecten waren al aanwezig op het startpunt met als resultaat dat bijna de halve 

bingokaart als gevuld was. 

 

Toen eenmaal alle coördinaten ingetekend waren gingen we met zijn drieën de meest efficiënte en 

haalbare route uitstippelen, rekening houdende met onze condities en in acht houdende hoe we zo veel 

mogelijk posten konden halen. Jona en Yannis bonden hun matjes vast aan hun tas en de groep 

verdeelde de voorlopige rollen; Yannis met bingokaart en postvolgorde, Calvin met kaart en Jona met 

kompas. Het was tijd voor vertrek!  

 

GOH, toch halverwege 

De toch begon gelijk al goed, de eerste post was niet op de plek 

waar wij die verwacht hadden en uiteindelijk bleek dat we 

ongeveer 1 kilometer hebben omgelopen. Na de post gevonden 

te hebben besloten we even de tijd te nemen om met zijn 

drieën goed te oriënteren zodat er geen onnodige kilometers 

meer gelopen zouden worden. In het begin maakt omlopen 

minder uit maar aan het einde van de dag merk je dat. 

 

Al snel bleek dat het matje van Yannis toch niet goed genoeg 

gebonden was, we wilden geen tijd verspillen met een tweede 

poging. Als oplossing was het matje juist op de tas gelegd in 

plaats van eronder waardoor het, zelfs zonder te binden, 

redelijk stabiel bleef liggen. Hierdoor konden we de 

wandelsnelheid versnellen. De tocht ging al gelijk de bossen in 

en daar bleef het grotendeels ook. Omringd door de mooie 

herfstsfeer hielden wij de pas erin. 

Eerste post binnen, tweede post binnen, derde post binnen … tot we eindelijk bij de soep post 

arriveerden. 

 



 

 

De soep post was het moment waarop het tij zou keren. Met hulp van Marcels buitengewone knoop skills 

werd het matje goed op de rugzak van Yannis gebonden terwijl Calvin en Jona druk bezig waren met het 

oplossen van de puzzel die we daar gekregen hadden. De puzzel bleek een hint te geven over de 

mysterie post, iets waar wij zeker in geïnteresseerd waren.  

Een mysterie post is een post waarvan de coördinaten onbekend zijn en die je dus zelf moet zien te 

ontdekken. Ze komen dus met het risico dat onnodige kilometers te lopen zonder resultaat. Nadat we 

onze soep opgedronken hadden en wat hadden gegeten, namen we het plan nog een keer door. Ook 

kregen wij te horen dat we achteraanliepen dus we gingen snel door.  

 

 
 

Vanaf de soeppost verliep de tocht soepel, een paar posten na de soeppost werden we vergezeld door 

Marcel die ons bij elke post opwachtte om de GOH blaadjes te verzamelen (al moet gezegd worden dat 

wij wel twee keer de post hadden bereikt vóór Marcel!). Uiteindelijk besloten we om Marcel ons 

onofficiële vierde lid te maken. De tocht werd snel vervolgd met als volgende doel de chocolademelk 

post. 

 

 

  



 

 

Eenmaal bij de chocolademelk post aangekomen bleken daar ook andere groepen te zijn. Bij deze post 

kregen we de opdracht om slingers te knutselen onder het 

genot van een warm kopje chocolademelk, wat goed paste bij 

het thema van deze GOH. Inmiddels was het daglicht al 

langzaam aan het verdwijnen en de enkel van Yannis, die op 

sneakers liep, begon lichtelijk pijn te doen. Hierdoor besloten 

we nogmaals naar het plan te kijken en te bepalen wat 

haalbaar is of niet. Vorig jaar hadden we de harde les geleerd 

dat ‘s nachts lopen voornamelijk zorgt voor extra, onnodige, 

stappen. Iets wat we dit jaar niet wilden herhalen. We 

besloten dat het plan, zoals het eerder bepaald was, nog 

goed haalbaar was en zetten we de tocht voort. 

 

GOH, daar zijn we dan 

Inmiddels alweer een paar posten later, in het donker, hadden we een punt bereikt waarop we nog 750 

stappen van het eindpunt vandaan waren, of we konden nog omlopen naar een mysterie post en een 

bingo object binnenhalen. Er was nog anderhalf uur over tot de eindtijd en de enkel van Yannis begon 

inmiddels goed pijn te doen. Desondanks besloten we naar de mysterie post toe te gaan en te kijken of 

we het bingo object (een Mariabeeldje) nog konden vinden in de stad. Dit zou ons nog een halve punt 

extra geven. Eenmaal bij de mysterie post aangekomen besloten we via de stad, langs een kerk, richting 

het eindpunt te lopen. We hadden nog een uur over en het was ongeveer 20 minuten lopen tot het 

eindpunt.  

 

Gelukkig vonden we toch nog een Mariabeeldje bij de kerk, waardoor we zonder afleiding de snelste 

route richting het eindpunt konden nemen. Het looptempo was inmiddels iets vertraagd, vooral bij 

Yannis die op dit punt aardig last had van zijn enkel, maar stoppen was geen optie. Na vijftien minuten 

doorgezet te hebben waren we eindelijk aangekomen bij het eindpunt en konden we even uitrusten. Al 

snel besloten we de tent op te zetten want we merkten dat we steeds minder energie hadden. 

 

Kort nadat we de tent opgezet hadden stond het eten klaar. Na het eten namen we nog even de tijd om 

te ontspannen tot het kampvuur klaar was, waar de prijsuitreiking zou zijn. 

Bij deze uitreiking werden eerst alle personen die al 5 of 10 keer meegedaan hadden beloond met een 

insigne en vervolgens werden de winnaars van de categorieën benoemd.  

 

Allereerst was categorie A, vervolgens categorie B en tot slot onze categorie C. In onze groep waren 7 

groepen en naar eigen verwachten zouden we minstens in de top 3 eindigen. Bij de top 3 nam de 

spanning dus enorm toe. We waren geen 

derde, en nadat de nummer 2 was genoemd 

kostte het ons een halve seconde om te 

beseffen dat dat niet onze groep was en toen 

drong het door dat we dus eerste waren en 

de GOH van dit jaar gewonnen hadden 

(categorie C in ieder geval). Het doel voor 

volgend jaar wordt het behalen van een volle 

bingokaart, iets wat ons dit jaar echt net door 

de vingers is geglipt. De prijsuitreiking werd 

afgesloten met een toffe vuurshow en de 

moeheid was nu goed merkbaar. Al met al 

kunnen we zeggen: “GOH, wat een toffe 

dag!”. 

  



 

 

  



 

 

Namens alle vrijwilligers van de Franciscus Lodewijkgroep:  

Fijne kerstdagen en een mooi scoutingvol 2023 toegewenst! 

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 


